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Volg de weg door Liddesdale in de
Schotse Borders met als doel
Hermitage Castle, bezocht door Mary,
Queen of Scots, en vervolg naar het
zuidwesten via Gretna Green, evenals
andere plaatsen langs de grens een
bestemming voor weggelopen paren
in de tijd dat in Schotland minder
strenge huwelijkswetten dan elders
bestonden!

Ga dan naar het westen richting
Dumfries, sterk verbonden met Robert
Burns en een goede basis voor
verkenning van andere romantische
connecties in het gebied. Hiertoe
behoort, naar het zuiden toe,
Sweetheart Abbey, een ruine van
rode zandsteen met een romantisch
verhaal, terwijl u in het noordwesten
langs de B729 Maxwelton House
vindt, een beroemde naam in de
wereld van traditionele Schotse songs.

Dag

Wanneer u verder naar het zuiden en
westen rijdt, komt u bij de Solwaykust
en, langs de A711, bij Dundrennan

Abbey, eveneens een schilderachtige
ruine die met Mary, Queen of Scots in
verband wordt gebracht.

Ga dan via het pittoreske
Kirkcudbright in noordelijke richting
naar Ayrshire en het gebied
geassocieerd met Robert Burns waar
talrijke plaatsen, gecentreerd bij het
Robert Burns Birthplace Museum,
Alloway, dichtbij Ayr, een bezoek
meer dan waard zijn wegens hun
connectie met deze romantische
exponent van het literaire leven in
Schotland. In 1791 schreef hij zijn
beroemde en mogelijk het treurigste
en meest romantische afscheidslied
dat Schotland kent — 'Ae fond kiss
and then we sever.

Dag 3

Vervolg naar het noordoosten voor
een bezoek aan Glasgow; ideaal voor
een romantische ‘city break Om te
beginnen is het de enige Britse stad
met een begraafplaats voor de
overblijffselen van Sint-Valentijn.
Dankzij een overvioed van musea kunt
u diverse thema's makkelijk volgen,
bijvoorbeeld het thema de schilders
van de Romantische School, of ontdek

Meer dan 7.000 accommodatiegelegenheden met
kwaliteitsgarantie —van B&Bs tot kastelen — vindt u

op:

tijdens een bezoek aan het Hunterian
Museum & Art Gallery een van
Schotlands bekenste architecten,
Charles Rennie Mackintosh.

Dag 4

Het gebied van Loch Lomond, even
ten noorden van Glasgow, bezit een
unieke romantische sfeer, dit komt
misschien door het beroemde
Schotse lied 'The Bonnie Banks of
Loch Lomond. Hierin wordt het
ontroerende en romantische thema
bezongen van de soldaat die is
voorbestemd om nooit meer met
zijn geliefde langs de prachtige
oevers te wandelen. In Balloch, aan
de zuidkant van het meer, kunt u
zich oriénteren in het Gateway
Centre, terwijl u in het Loch Lomond
Shores bezoekerscentrum een
entertainmentprogramma en
shoppingmogelijkheden worden
geboden.

Volg daarna de weg langs de
oostelijke oever, via Drymen en
Balmaha. Op diverse punten langs
de route vindt u stopplaatsen
vanwaar u een wandeling langs de
beboste oevers kunt maken. De weg

eindigt in Rowardennan, maar u
kunt te voet verder gaan en
optimaal genieten van het uitzicht
op het meer en de bergen.

Dag

Ga via de oeverroute terug naar
Drymen, neem de A811 oostwaarts
ensla af naar de A81 die u bij de
noordelijk gelegen Trossachs brengt.
Dit is het gedeelte van Schotland
waar het toerisme een aanvang nam
bij het aanbreken van de Romantiek
aan het eind van de 18e eeuw toen
men het landschap van de
Hooglanden door andere ogen
begon te zien, namelijk als
opwindend, uitdagend en vol
avontuur. De Hooglandse clanleden
werden daardoor ook als avontuurlijk
en dapper beschouwd — en de
beroemdste en meest romantische
van allen was Rob Roy MacGregor.
Hoewel hij een echte Hooglander
was, die in 1734 stierf, werden zijn
daden legendarisch. Zelfs Sir Walter
Scott schreef een roman over hem.
Voorbij Aberfoyle (aan de A81) gaat
u in westelijke richting langs Loch Ard
naar Stronachlachar aan Loch
Katrine.

Kijk voor meer informatie,

inspiratie en routes op:

www.visitscotland.com/nl
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Rob Roy werd in de buurt van het
meer geboren, iets meer westelijk.
Neem de weg naar het westen door
Glen Arklet, waar Rob zijn
toekomstige vrouw, Mary van Comar,
het hof maakte en ga naar de oever
van Loch Lomond in Inversnaid. Ook
dit verscholen plekje heeft een
romantische ondertoon: het is de titel
van een gevoelig gedicht van de
Engelse poéet Gerard Manley
Hopkins, die hier werd geinspireerd
door de waterval.

Keer terug naar Aberfoyle, waarna u
via de Duke's Pass (de A821) in
noordelijke en later oostelijke richting
naar Callander rijdt.

De informatie in deze publicatie wordt door derden geleverd aan
VisitScotland en is naar ons beste weten correct bij het ter perse
gaan. VisitScotland is niet verantwoordelijk voor eventuele
fouten en/of weglatingen. April 2015.

VisitScotland zet zich ten volle in om het natuurlijke en door de
mens gecreéerde erfgoed, waarvan het toerisme zo afhankelijk is,
te beschermen zodat ook de volgende generaties hiervan kunnen
genieten,

Omslag: Loch Lomond bij zonsondergang © Paul Tomkins,
VisitScotland/Scottish Viewpoint

Andere foto's: Historic Scotland
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Romantiek wordt door dichters gehuldigd en in talloze liedjes bezongen, maar heeft voor iedereen
waarschijnlijk een individuele definitie. Voor sommigen wordt het vertegenwoordigd door de dramatische
en schrijnende gebeurtenissen in het leven van historische figuren als Mary, Queen of Scots (de Schotse
koningin Mary Stuart). Voor anderen ligt romantiek besloten in het landschap, waar de stille valleien en

hoogoprijzende heuvels verhalen uit lang vervlogen tijden in zich dragen.

HERMITAGE CASTLE — Vestlng in de
Borders, daterend uit de 14e eeuw. Mary,

Queen of Scots reed in een dag van Jedburgh

op en neer (ruim 80 kilometer) om hier haar
minnaar Bothwell te ontmoeten.

GRETNA GREEN FAMOUS BLACKSMITHS
SHOP — De originele smidse annex cottage is nu
een expositieruimte waar uitleg wordt gegeven
van de romantische betekenis van Gretna Green
als een bestemming voor weggelopen,
trouwlustige paren in vroegere dagen.

SWEETHEARTABBEY Ontegenzeggeluk
een romantische ruine — een uit liefde
gebouwde abdij die in 1273 werd gesticht
door Lady Devorgilla ter herinnering aan
haar echtgenoot, John Balliol.

MAXWELTON HOUSE — Dit nabij Moniaive
gelegen, oorspronkelijk uit 1370 daterende,
huis was de woning van de mooie Annie Laurie,
de heldin van een beroemde oude Schotse
ballade die nog steeds wordt gezongen.

DUNDRENNAN ABBEY — Overblijfselen
van een 12e-eeuwse abdij in vredig landschap,
bekend als de plaats waar Mary, Queen of
Scots haar laatste nacht in Schotland
doorbracht.
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BURNS COTTAGE — Het eenvoudige
geboortehuis van Schotlands nationale
dichter Robert Burns, schrijver en verzamelaar
van veel romantische songs. Museum
aangrenzend.

HIGHLAND MARY STATUE, MAUCHLINE
Het standbeeld herdenkt het afscheid tussen
Robert Burns en Mary Campbell, die overleed
voordat hij zijn belofte om met haar te trouwen
kon nakomen.

MACKINTOSH HOUSE, HUNTERIAN LOCH LOMOND SHORES - Spectaculair BOOTTOCHTEN OP LOCH LOMOND
MUSEUM & ART GALLERY — Het Mackintosh ~ gelegen bezoekerscentrum, uitkijkend over Combineer een korte boottocht met een rustige
House is een intieme herschepping van de de prachtige oevers (‘bonnie banks) van Loch  wandeling: bezoek het eiland Inchcailloch.
stijlvolle interieurs die door de beroemde Lomond en met een magnifiek vergezicht in Regelmatige afvaarten vanaf het nabijgelegen

architect en zijn vrouw voor hun eigen woning noordelijke richting over het meer. Balmaha.
werden ontworpen.



